
Harald Vlugt - ‘Hotel Europe’ 
 

 
Apunto Gallery | tel: +31(0)26 – 840 28 26 | mail: info@apuntogallery.com | www: https://apuntogallery.com 

 

1  



Harald Vlugt - ‘Hotel Europe’ 
 

 
Apunto Gallery | tel: +31(0)26 – 840 28 26 | mail: info@apuntogallery.com | www: https://apuntogallery.com 

 

2 

’Hotel Europe’ .1997, solo-expositie Stedelijk Museum, Amsterdam. 

 

‘Hotel Europe’ – Harald Vlugt, 1997 
 
Titel:  Hotel Europe (travel journey without a traveller) 
Courtesy: Kunstenaar  
Materiaal:  4 houten tafels, glas, 1092 enveloppen en acryl. 
Afmetingen:  
Omschrijving: 

600 x 700 x 80 cm.  
4 demontabele tafels met in totaal 1092 enveloppen waarvan 715 
keer een brief-envelop van Harald Vlugt aan zichzelf gericht op 
honderden adressen in Europa. De enveloppen worden liggend 
en afgedekt met glas getoond en vormen een kaart van Europa 
met lege plekken voor poststukken die (nog) niet retour kwamen. 
Iedere envelop beeldt een stukje Europa af. 

 
Prijs: € 25.000, - excl. btw.  

 
Uitgebreide omschrijving:  
 
‘Hotel Europe’ is een kunstwerk over reizen (een reisverslag zonder reiziger). Een poëtisch-
anarchistisch onderzoek naar het functioneren van het Europese post-systeem. De 
verzonden enveloppen hebben in totaal één miljoen kilometer afgelegd en er hebben naar 
schatting 25.000 Europese postambtenaren onbewust aan mee gewerkt.  
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Dit kunstwerk is voor het eerst getoond in het Stedelijk Museum Amsterdam in een solo-
expositie, daarna is het getoond in Frankrijk, Aruba, de Nederlandse Antillen, Trinidad, 
West-Indies en in Nieuw-Zeeland.  
 
In elk land heeft dit kunstwerk uitermate veel persaandacht gekregen en de reacties van 
het publiek waren zeer positief. In 2000 waren er besprekingen om ‘Hotel Europe’ 
semipermanent te exposeren in de grote ontvangsthal van de Europese Commissie in 
Brussel. Helaas werkte een Vlaams parlementslid niet mee (vermoedelijk omdat de 
posterijen in zijn land een terugkompercentage van zegge en schrijve: 0% hadden 
gerealiseerd. 
 
In het verlengde van dit kunstwerk zijn ook alle statistieken met aantallen enveloppen met 
terugkom-percentages van alle verzonden enveloppen.  
 

Exposities  
 

• ‘Hotel Europe’ (‘travel journey without a traveller’), Stedelijk Museum, Amsterdam ,1997 
(Solo-expositie).  

• ‘Hotel Europe And More’, Galerie Nikki Diana Marquardt, Parijs ,1997 (Solo-expositie).   
• ‘Historia Di Un Biahe San Biaheo’, Instituto di Cultura, Oranjestad, Aruba, Dutch Antilles, 

2000.  
• ‘Island Hotel, a Journey Without A Traveller’, CCA, Caribbean Contemporary Arts, Port of 

Spain, Trinidad, 2001.  
• ‘Travel journey Without A Traveller’, Museum voor Communicatie, Den Haag, 2001.  
• ‘The Dutch Shoe Mystery, (Hotel Europe)’, Muka Gallery, Auckland, Nieuw-Zeeland, 2002.  
• ‘Voor En Na Het Meesterwerk’, 9 collages vs. 9 gedichten van Joost Zwagerman (tevens 

‘Hotel Europe’), Castellvm Aqvae, Bloemendaal, 2015.  
  

Publicaties  
 

• Marianne Vermeijden, NRC Handelsblad, ‘Verder naar het Oosten wordt het grijzer’, 2 
juli 1997.  

• Jacqueline Hagman, Bulletin Stedelijk Museum, ‘Hotel Europe’, Amsterdam, maart 
1997.  

• Gerard Berends, Drents & Groningse Dagbladen, ‘Opvallend TGV-project’, 14 februari 
1997.  

• Jonathan Turner, Artnews, ‘Return to sender’, october 1997.  
• Nico Postma, Gooi- en Eemlander, ‘Adresse unkjent, een reis zonder reiziger’, 7 mei 

1997.  
• Robbert Roos, Trouw, ‘Hotel Europe: een papieren reisverslag zonder reiziger’, 4 

augustus 1997.  
• Cathérine van Houts, Het Parool Kunst, ‘Hotel Europe, kamer 1’, 12 april 1997.  
• Sandra Parry, Metropolis M, ‘Harald Vlugt, HOTEL Europe’, Stedelijk Museum, 

Amsterdam, 1997.  
• Redactie Nemo, ‘Harald Vlugt zet Europese PTT-ers aan het werk en aan het denken’, 

september 1997.  
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• Floor Huygen, Amigoe Aruba, ‘Regionale posterijen nog steeds bezig met Harald 

Vlugts 'Island Hotel’, 12 oktober 2000.  
• Jan Gandelman, Aruba Today, ‘Pa Bo Wowo So! (For Your Eyes Only!)’, Cas di Cultura, 

april 2000.  
• Redactie The News, ‘For your eyes, only’, 25 april 2000.  
• Exposicion Bon Dia Aruba, ‘Pa Bo Wowo So’ na Cas di Cultura, Nan ta obranan di e 

artistanan, Diane Blok y Harald Vlugt’, 26 april 2000.  
• Nel Casimiri, Curaçao Amigoe, ‘Harald Vlugt speelt met de toeschouwers’, 8 april 2000.  
• Rona Coster, The News, ‘Hopi Druk & Travel Journey without a traveller’, 4 april 2000.   
• Floor Huygen, Amigoe Aruba, ‘Cas di Cultura: Kunstenaar zet internationale post te 

kijk’, februari 2000.   
• Redactie Sunday Express, ‘Dutch artist Harald Vlugt presents Island Hotel’, 21 Jan, 

Trinidad. 

• Redactie De Uitgaansagenda van Nederland , Kunst Den Haag, ‘Een kunstproject van 

Harald Vlugt ‘Return to sender’ is te zien in het Museum voor Communicatie’, 2001  
• Valdeen Shears, Express, ‘Finding beauty in snail mail’, Trinidad, 29 januari 2001.  
• Regina Oryyan, Newsday, ‘Harald Vlugt charts the Caribbean and European landscape 

by post’, Trinidad, januari 2001.  
• Roos van der Put, Haagse Courant, ‘Het eerste reisverslag zonder reiziger’, 24 oktober 

2001. 
• Redactie, Uitgaansagenda van Nederland, ‘Een kunstproject van Harald Vlugt ‘Return 

to sender’ is te zien in het Museum voor Communicatie’, 7 december 2001.  
• T.J. Mc Namara, The New Zealand Herald, ‘References to beauty from past and 

present’ 2002.  
• Eindexamen VMBO-GL, Beeldende vakken, ‘Post about the conceptual art piece ‘Hotel 

Europe (Travel journey without a traveller)’, which was shown in 1997 in the Stedelijk 

Museum Amsterdam, Paris, Oranjestad, Aruba, Port of Spain, West-Indies, Muka 

Gallery, Auckland, NZ’, 2013.  

  

Tv-uitzendingen 
 

• DE PLANTAGE, VPRO, 11 mei 1997, interview door Hanneke groenteman over solo-

expositie Hotel Europe, Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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NRC Handelsblad-artikel van Marianne Vermeijden over Hotel Europe:  
  

‘Verder naar het oosten wordt het grijzer’  
  

Beeldend kunstenaar Harald Vlugt stuurde 715 enveloppen naar zichzelf in gefingeerde Hotel 

Europa's in heel Europa. De teruggekeerde onbestelbare stukken moeten een kaart van Europa 

vormen, maar lang niet alles kwam terug. Het resultaat is nu in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam te zien.  

 

AMSTERDAM, 2 JULI. De posterijen van Portugal verdienen een medaille. Over de Zwitserse en 

Luxemburgse briefbestellers niets dan lof. De Belgische post maakt er net als Albanië een potje van, en 

laten we maar zwijgen over de Moldavië, want daar heeft men blijkbaar wel wat anders aan zijn hoofd 

dan het terugsturen van onbestelbare poststukken.  

 

Dat zijn zo'n beetje de conclusies van Hotel Europa, een postproject, of, laat ons zeggen, een installatie 

die de beeldend kunstenaar Harald Vlugt vanaf vandaag etaleert in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Op plompe, grijze tafels van in totaal zo'n 45 vierkante meter ligt zijn gesimplificeerde kaart van Europa 

gevierendeeld. Frankrijk, Engeland en Duitsland baden grotendeels in het groen, maar naarmate de blik 

verder naar rechtsboven, naar het oosten van de voormalige Sovjet-Unie glijdt, krijgt het grijs de 

overhand. En dat grijs bewijst dat de postboden in die windstreken niet de moeite hebben genomen om 

de 'groene' post, gezonden aan een onvindbare reiziger, te retourneren.  

 

In totaal adresseerde Vlugt 715 enveloppen aan zichzelf. Hij logeerde zogenaamd in een Hotel Europa, 

in 715 steden en stadjes van dit continent, van de noordpool tot aan de Bosporus. Elke enveloppe, 

beplakt met steeds twee Beatrix-postzegels en aan de achterzijde met een laagje plastic verstevigd, 

maakte deel uit van een geometrische legpuzzel, een opgeblazen en beschilderde kaart van Europa, die 

alleen met medewerking van de internationale posterijen gereconstrueerd kon worden.  

 

Behalve de geadresseerde Vlugt en de gestempelde afzender Vlugt liet de voorzijde van de enveloppe 

steeds een rode stip zien, die ene stedelijke bestemming. Alle andere steden, dorpen, grenzen en wegen 

waren weggelaten. En zo moesten de 715 grotendeels groen geverfde landdeeltjes de 25.000 betrokken, 

‘Hotel Europe’ .1997, solo-expositie Stedelijk Museum, 

Amsterdam.  
Een van de meer dan duizend enveloppen die onderdeel 

uitmaken van het kunstwerk met ieder een deel van de 

kaart.  
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maar onwetende postambtenaren testen op hun nauwgezetheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De 

resterende 377 lichtblauw gepenseelde puzzelstukken, de zeeën en de meren, bleven keurig thuis op de 

kaart van de kunstenaar achter.  

 

Waarom investeert een beeldend kunstenaar - vooral bekend om zijn esthetische collages en om zijn 

vormgevingsbijdragen aan het Huis ten Bosch-project in Nagasaki - 15.000 gulden en acht maanden 

werk aan een dergelijk sociologisch, geografisch getint karwei?  

 

“Ik wilde op semiwetenschappelijke wijze een systeem in kaart brengen”, vertelt Vlugt (Bergen, 1957), 

“maar ik wilde ook een reisverslag maken zonder zelf te reizen. Het moest een verrassing worden hoe 

geschonden en poëtisch de Europese kaart er weer uit zou zien na terugzending van al die fragmenten. 

Daarom heb ik als een kwijlende bouvier de afgelopen maanden thuis de post afgewacht - in dezelfde 

euforie als het jongetje van vroeger dat stempels in zijn paspoort verzamelde.”  

 

Vlugts inspanningen werden beloond. Meer dan de helft van zijn gekartonneerde enveloppen kreeg 

daadwerkelijk een Zweeds 'retur til', een Portugees 'ao remetente' of een 'return to sender'-stempeltje. 

Ongeveer veertig brieven blijken her en der te zijn geopend. Een enkele dame in het Schotse Mull 

schreef als enige een kattenbelletje over een mogelijk Hotel Europe in het naburige Fionnphort, vanwaar 

een socialistische, altijd blije werkgemeenschap de kunstenaar liet weten van harte welkom te zijn.  

 

Een man in Wit-Rusland maakte van de gelegenheid gebruik om bij Vlugt informatie op te vragen over 

een nieuw boerenbestaan in Nederland. De Ierse ontvangers stuurden alle niet bestelbare enveloppen 

door naar Dublin, wetende dat daar een Hotel Europe bestaat. Verder onthult de statistische installatie 

nog dat sommige Russische staten trouw zijn gebleven aan de CCCP-stempels van weleer en dat er 

waarachtig minimaal acht Hotels Europe zijn te lokaliseren. In Bulgarije heeft iemand trouwens zo'n 

mooie, mysterieuze vlek op de geretourneerde enveloppe achtergelaten, dat je even in een 

wederopstanding van Joseph Beuys gelooft.  

 

“Ik verwacht nog steeds enveloppen”, vertelt Vlugt, die in 1984 al iets dergelijks op veel kleinere schaal 

op stapel zette. “Malta en Sardinië zijn deze week pas binnengekomen.” Intussen kijken we samen over 

'ons werelddeel' uit en verbazen ons over het kleurrijkste 'postland' van Europa: Engeland. Over het 

relatief beperkte artistieke gehalte van deze installatie blijken we het overigens helemaal met elkaar eens 

te zijn.  

 

“Voorlopig ga ik weer met iets kleinschaliger aan de slag. Ik maak collages voor het poëziedebuut van 

Adriaan van Dis en ik heb met een paar collega's net de Stichting Bonk opgericht, die een niet-

commercieel boek gaat verzorgen waaraan veertien schrijvers en veertien beeldende kunstenaars 

meewerken.” Maar Vlugt is nog niet helemaal van zijn Hotel Europa af. Het gaat op een Europees 

tournee, en vermoedelijk eerst naar een van de gebouwen van de Europese Gemeenschap in Brussel, in 

het land dat op de kaart volstrekt grijs is gebleven.  

 

Bekijk het artikel op de website van NRC Handelsblad 
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Trouw-artikel van Robbert Roos over Hotel Europe:  

AMSTERDAM - H. Vlugt, Hotel Europe, room 558, Sumen, Ludogorie, 

Bülgija, Bulgary. 

ROBBERT ROOS 4 augustus 1997, 00:00 

 

Vanachter zijn werktafel in Naarden-Vesting zwierf kunstenaar Harald Vlugt de afgelopen maanden 

door heel Europa. Bulgarije, Odessa, Enschede, Malta, The Isle of Man, de Baltische Staten, Timosuara, 

Kosovo, Palermo. Overal stuurde hij brieven naartoe, 715 in totaal. Adressering: H. Vlugt, Hotel 

Europe, waarop kamernummer, stad en land volgen. Iedere brief is beschilderd met het deel van de 

Europese landkaart waarin de plaats ligt: het vasteland is groen, de zee en rivieren blauw. Ongeveer 

zestig procent kwam tot nu toe retour. Onbestelbaar, adres onbekend. De brief naar Bulgarije kwam 

vorige week terug, 104 dagen na versturen. Harald Vlugt zal haar binnenkort toevoegen aan de 

teruggekomen brieven die op vier tafels in de Nieuwe Vleugel van het Stedelijk Museum de kaart van 

Europa vormen. De nog niet retour gekomen enveloppen zijn vervangen door grijze kopieën, zodat de 

kaart in ieder geval compleet is. 

De grijze vlekken liggen op plaatsen waar je ze zou verwachten: Rusland, Oekraïne, Moldavië, Albanië. 

Maar ook België is nog grijs. Geen van de drie gestuurde brieven - naar Brussel, Brugge en Luik - kwam 

terug. Zoals ook de postbode in Enschede niet de moeite heeft genomen Vlugt zijn kleinood terug te 

bezorgen. Een beetje pijnlijk. De PTT van Groot-Brittannië staat er veel beter op: de Royal Mail stuurde 

87 procent terug. Ook Duitsland, Portugal en Spanje scoren goed. 

“Een reisverslag zonder reiziger”, noemt Harald Vlugt zelf zijn project. “Ik wil op semi-

wetenschappelijke wijze het functioneren van de Europese posterijen testen. En via de post beleef ik zo 

allemaal avonturen. Het mooie is dat iedereen een ander verhaal kan verzinnen bij het bekijken van de 

kaart. Een sociaal-geograaf kijkt anders dan een bioloog of een politicus. Ik heb alle details 

weggeschilderd, zodat de pure vorm van Europa overblijft. Dat is bijzonder verhelderend. De adressen 

leggen heel duidelijk de opbouw van Europa bloot. Je begrijpt bijvoorbeeld ineens waarom Turkije en 

Griekenland zoveel onderlinge strijd hebben. Alle eilandjes voor de Turkse kust zijn in Griekse handen. 

De Turken hebben er maar een stuk of drie in het noorden. Het project is zo helder, dat je er geen uitleg 

bij nodig hebt. Iedereen kan ermee uit de voeten.” 

Veel van de post kwam terug met de gebruikelijke stempels en stickers: 'adres onbekend', 'return to 

sender' (Groot-Brittannië), 'retur til' (Zweden), 'ao rementente' (Portugal), 'zwrot' (Polen). De Russische 

zitten vol cyrillische tekens, sommige postbodes zijn druk aan het krassen en schrijven gegaan, anderen 

hebben geprobeerd toch nog een Hotel Europe te vinden of iets dat erop lijkt. Vlugt heeft een paar Hotel 

Europa's ontdekt: in Amsterdam natuurlijk, maar ook in het Italiaanse Foggia, Belfast, Letland en het 

Franse Morlaix. En dat zijn dan nog alleen de hotels die Vlugts brief keurig in een envelop stopten en 

naar Naarden-Vesting terugstuurden. 
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“Sommige hotels sturen folders mee, zoals het North Cape Hotel in het Noorse Karasjok. Een andere 

brief werd teruggestuurd door een Bird Ringing Centre in Estland. In het hoge noorden van Schotland is 

de postbode uitgekomen bij een soort ideëel werkkamp in Findhorn. Hij had er van alles op geschreven, 

zoals 'try Sues Caravan'. Bij de teruggestuurde brief hadden ze een artikel over het kamp en een folder 

gestopt. Het blijkt dat ze mijn project uiteindelijk wel hebben begrepen, want er staat 'This is where your 

letter ended up' bij gekrabbeld.” 

“Uit Rusland kreeg ik van iemand een vol getypte brief vergezeld van allerlei krantenartikelen, helaas 

allemaal in het Russisch. Ik ben nu bezig ze te laten vertalen. Een andere Rus stuurde me een in 

gebrekkig Engels geschreven sollicitatiebrief. Hij was boer en volgens hem kon ik vast wel voor werk 

zorgen.” 

Vlugt wil er eigenlijk niet van horen dat zijn project mail-art zou zijn. Het gaat hem niet zozeer om het 

esthetische aspect van de brieven, alswel om de conceptuele kant van het project. Bovendien: 

“Vijfenzeventig procent van alle mail-art gaat om hele kleine vrijblijvende dingen. Het had een functie 

in de jaren zestig, kunstenaars in Oost-Europa wilden zo uit hun isolement te komen. Nu bestaan dat 

soort onderdrukte gebieden bijna niet meer, afgezien van China misschien. Alleen On Kawara, die heeft 

prachtige dingen gedaan. Dat is voor mij ook de ultieme conceptuele kunstenaar. Ik ben een grote fan 

van zijn werk en bezit ook een van zijn telegrammen met 'I am still alive'.” 

Hotel Europe is een vervolg op het project Hotel the World dat Vlugt begin jaren tachtig deed. “Dat was 

hetzelfde principe, maar veel kleinschaliger. Het ging toen om 140 enveloppen die de hele wereld over 

gingen, nu zijn het 715 brieven, een gigantische logistieke organisatie. Ik heb uitgerekend dat ik 25 000 

postbeambten 'dwing' om mee te werken aan mijn kunstwerk. In totaal zullen de brieven ongeveer een 

miljoen kilometer reizen.” 

Voor veertig procent van de brieven is de reis nog niet voorbij. Harald Vlugt zal zijn brievenbus de 

komende maanden nog scherp in de gaten blijven houden. 

Bekijk het artikel op de website van Trouw 
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Harald Vlugt met de kaart van Europa bestaande uit poststukken tijdens de assemblage van het kunstwerk 
‘Hotel Europe’. 


